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Kroniek abdijtuin Egmond mei t/m augustus 2024 

De zomer is al weer voorbij. Weg zijn de warme dagen en de mooie behagelijke 

avonden. September heeft ons gelukkig nog enkele mooie warme weken gegeven. Ook 

in deze zomer is er weer veel werk verzet. Ik noem enkele markante activiteiten: 

Maandelijkse werkdagen 

Jullie hebben gewerkt op 11 mei, 8 juni, 13 juli en 10 augustus. Daarnaast is er door 
andere vrijwilligers gewerkt op dinsdagen, donderdagen en ook nog op andere door de 

weekse dagen. Fijn, zoveel inzet voor de abdijtuin. 

Communiteit 

Br. Geerard heeft op 6 augustus zijn 
“Eeuwige gelofte” gedaan in de abdijkerk, 

ten overstaan van de Communiteit en vele 

aanwezigen. Hij heeft de naam br. Kleopas 

(één van de Emmaüsgangers) aangenomen. 
De waardige plechtigheid in de kerk en de 

receptie na afloop waren drukbezocht. Naast 

vele andere “bloemstukken” sierde ook een 

oude duintak de Egbert van Trierzaal.  
Br. Paul en br. Louis zijn de gemeenschap komen 

aanvullen. 

Parkweide 

De beide bloemenvelden in de parkweide zijn fors beschadigd door de graafwerkzaamheden die 

nodig waren voor het vernieuwen en verduurzamen van de verwarming van het abdijgebouw. Na 
afloop resteert een berg grond op het parkeerterrein naast de kaarsenmakerij. Daar zoeken we 

nog een bestemming voor. De bloemenweiden worden komende tijd gemaaid, bemest, gefreesd en 

daarna opnieuw ingezaaid zodat het volgend voorjaar weer een mooie bloemenpracht mag worden. 

Kruidentuin 
Ook de kruidentuin is eindelijk vrijwel compleet geworden. Alle plantvakken zijn gevuld met 

bloemen en planten, een lust voor het oog. Er is veel tijd besteed om het onkruid onder de knie te 

houden. De ontbrekende naambordjes voor de planten zijn besteld en kunnen begin oktober 

geplaatst worden. Dan wordt het tijd voor het “gewone” tuinonderhoud. 

Paxtuin en Buurkerkhof 

Door het intensieve onderhoud staat deze tuin er ook prachtig bij. Laatst kregen we nog een 

compliment hierover van een dorpsbewoner. De Communiteit kan tevreden zijn. Trouwens ook het 

buurkerkhof heeft volgens een bezoeker “er in 40 jaar niet zo verzorgd uit gezien”.  

En verder… 

Wat doe je als je op vakantie een week lang tussen de 

schapen loopt? 

Op 3 juli organiseerde Landschap Noord-Holland een 

bijeenkomst in fort Vijfhuizen een bijeenkomst over 
insectenvriendelijk tuinieren. De Vlinderstichting gaf een 

interessante presentatie. Marian en Henk zijn er geweest en 

naar onze indruk doen we het bij de abdijtuin “best wel 

goed”. Helaas zijn er in onze vlindertuin ondanks het 
intensieve onderhoud en de grote diversiteit aan bloemen, 

planten, struiken en bomen wel veel insecten, maar weinig 

vlinders. Dit is, jammer genoeg, over heel Nederland een 

probleem. Het bezoek heeft geleid tot een leuk gesprek met een van de vrijwilligerscoördinatoren 
van Landschap Noord-Holland. Hij werd zo enthousiast van onze verhalen over de abdijtuin, dat hij 

enkele weken later bij ons langs kwam en een heel leuk artikel heeft geschreven in het 

maandelijkse nieuwsmagazine. Je kunt het lezen via onderstaande link (2e artikel). 

https://c.spotler.com/ct/m9/k1/U2qOlZ9Z2t7FBFNHTq-leY2sGo1ijqVQlXrKJmT9QHDq5xTW5bN-

uhy36Gq2KzyxL_6sAa5JklntPYIFC94tvg/aHGULf2bX2SEWGE 

Na weer enkele mankementen aan de grasmaaier (inmiddels ruim 15 jaar oud) heeft de 

communiteit ingestemd met de aanschaf van de nieuwe grasmaaier; een robuuste Toro. Een 

stevige investering en we zullen voorzichtig omgaan met de nieuwe “rode rakker”. 

https://c.spotler.com/ct/m9/k1/U2qOlZ9Z2t7FBFNHTq-leY2sGo1ijqVQlXrKJmT9QHDq5xTW5bN-uhy36Gq2KzyxL_6sAa5JklntPYIFC94tvg/aHGULf2bX2SEWGE
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/U2qOlZ9Z2t7FBFNHTq-leY2sGo1ijqVQlXrKJmT9QHDq5xTW5bN-uhy36Gq2KzyxL_6sAa5JklntPYIFC94tvg/aHGULf2bX2SEWGE
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Zoals jullie weten is de abdij samen met de buurkerk (zowel 
gebouwen als totale terrein) aangewezen als archeologisch en 

monumentaal waardevol gebied. Afgelopen periode hebben we met de 

provinciale archeoloog en gemeentelijke monumentenbeheerder 

overleg gehad over het beheer en onderhoud van het totale 
abdijterrein. Daarbij kwam ook de aanleg van de beide nieuwe 

trappen (onderdeel van de nieuwe rondwandeling) aan de orde. 

Hoewel er onenigheid was over het feit of dit al of niet 

vergunningsplichtig zou zijn, vond men de 
beide trappen toch wel een “aanwinst”. 

Afgesproken is om elkaar vaker bij te 

praten. 

Hebben jullie de nieuwe bladblazer al 
geprobeerd? Marian wel! 

De wandelroute over het abdijterrein is 

vernieuwd. Zo is de wandeling uitgebreid met de route langs de 

Herinneringsboom, het Stet en de Buurkerk. De witte 

monnikenbeeldjes langs de route wijzen je de weg en als hulp is er een 
interessante route 

beschrijving. 

De Herinneringsboom wordt 

regelmatig bezocht. Er liggen 
al vele gedenksteentjes en 

bezoekers schrijven hun gedachten in het gedenkboek. 

Fijn om te zien dat dit initiatief aan een diep gekoesterde 

wens voldoet. 

De zomer is bij uitstek het 

jaargetijde waarin bijen 

uitvliegen, samen met een 

jonge bijenkoningin. Dan 

hangt er zomaar opeens 
een krioelende tros in een 

van onze fruitbomen, of ergens anders op het terrein. De terrein-

eigenaar mag dan een imker benaderen met de vraag of deze de 

tros wil ophalen en zo hebben we een imker kunnen verblijden met 
een nieuwe familie. De andere keer was de zwerm al weer 

“gevlogen” voordat de imker kon 

komen.  

Soms hoor je een zachte zware 
vleugelslag en een grote silhouet van 

een stilletjes zwevende Velduil. We 

hebben de “uilenwerkgroep Egmond” 

om advies gevraagd over de plaatsing van een nestkast. Hoog in een 
robuuste eik, bij de tuin van Br. Cor, is de grote groene kast 

opgehangen. Vooral een grote vrije aan- en uitvliegroute is van 

belang. Nu maar hopen op gezinsuitbreiding, hoewel dit ook weer een 

nadeel is voor de kleinere fauna op ons terrein. 

Najaar 
Wat staat er voor de abdijtuin dit najaar op het programma? 

• Abdijmarkt en onze maandelijkse werkdag op zaterdag 14 

september (reeds geweest); 

En noteer alvast in je agenda….. 
• Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november 

• Onze maandelijkse werkdagen op zaterdag 12 oktober en 14 december 

Er is daarnaast nog heel veel ander werk in en om de abdijtuin verzet, teveel om hier op te 

noemen. En laten we de goede onderlinge sfeer en de gezelligheid tijdens het werken vooral niet 
vergeten, want dat is toch een belangrijk aspect van onze voldoening. 

Heb het goed! Henk 

 


